
FIETSEN 
VOOR JANNIE
HELP ONS OM GELD OP TE HALEN
VOOR ONDERZOEK NAAR KANKER

Twee jaar geleden is mijn moeder Jannie op veel te jonge
leeftijd overleden, na een korte en oneerlijke strijd tegen een
genadeloze ziekte. Daarom ga ik samen met Mart de Tour for
Life fietsen. Een uitdagende fietstocht waarbij we in 8 dagen
van Italië naar Maastricht fietsen. We fietsen als eerbetoon
aan mijn moeder en om geld op te halen voor het Daniel den
Hoed Fonds. Dit fonds gaat de strijd tegen kanker aan door
succesvol kankeronderzoek te financieren. Mocht je ons willen
sponseren, dan kan dit via de QR code. Alvast bedankt!  Timo

OVER ONZE FIETSTOCHT
WIL JE ONS

SPONSEREN?


