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Hoe het allemaal begon... 

Onze Tennisvereniging Huros werd op 27 november 1973 opgericht op initiatief van een 

aantal inwoners uit de dorpen Rossum en Hurwenen, gesteund door de toenmalige 

jeugd- en sportraad. Deze enthousiastelingen (Dhr. en Mevr. Dekkers, Mevr. Cretier, 

Mevr. van Pallandt, Mevr. Steins en de heren Ratering en Voest) gingen in 1972 op pad 

om leden te werven voor de nieuwe tennisvereniging en 80 belangstellenden schreven 

zich in. Dat was genoeg om verder te gaan. 

De medewerking van allerlei instanties, zoals de gemeente (destijds Rossum) en de 

provincie werd gezocht en gevonden. De KNLTB gaf goedkeuring voor toetreding tot de 

bond en bij koninklijk besluit werd Tennisvereniging Huros binnen iets minder dan een 

jaar opgericht. De naam HUROS (Hurwenen-Rossum) werd tijdens de eerste Algemene 

Ledenvergadering unaniem door de leden gekozen.  

De gemeente stelde de grond beschikbaar aan de Doorningstraat op het sportcomplex 

en er werd een lening met gemeentegarantie van fl.34.500,- afgesloten bij de 

Rabobank. Samen met bijdragen van leden en sponsoren, zoals toen ook al het 

Manhuisfonds, was dit genoeg om twee gravelbanen aan te leggen.  

Op 15 juni 1974 werden door burgemeester Pols de twee gravelbanen, met een bankje in 

het midden, officieel geopend. De openingswedstrijd werd door Niek en Corrie Dekkers 

gespeeld tegen Jet en Frans van Wamel.  

In september 1974 werden de eerste Huros-kampioenschappen gespeeld onder toezicht 

van een scheidsrechter. In die jaren was het nog verplicht om witte tenniskleding te 

dragen. Iedereen stond dus mooi in het wit op de baan, maar 80 procent van de leden 

kon nog niet tennissen, dus werden er twee trainers aangetrokken: de heren Zieleman 

en Rombouts, later burgemeester van ‘s-Hertogenbosch. 

Er werden vanaf het begin al veel activiteiten georganiseerd: tennislessen, indoor 

tennis in de winter, toernooien, en filmavonden over de tennissport in dorpshuis De Kil 

in Hurwenen.  

 



Onze vereniging bloeide... en groeide al snel uit haar jasje 

In 1976 werd door het bedrijf Van Neerbos een oude bouwkeet op het terrein geplaatst, 

die werd omgebouwd en opgeknapt tot een gezellige kantine. Er werden gastvrouwen 

en gastheren gevraagd voor de kantinediensten. In dit jaar trad Arie Huizer toe als 

bestuurslid. Meer dan 30 jaar heeft hij de tennisvereniging bijgestaan, onder andere als 

commissie/bestuurslid, voorzitter en barbecue-specialist op de finaledagen van de 

toernooien.  

 

 

 

 

 

Tennisvereniging Huros bloeide en groeide en toen er 150 leden waren moest er een 

heuse ledenstop worden afgekondigd en een wachtlijst ingesteld.  Kortom: we groeiden 

uit ons jasje. 

 

 

 

 

 

 

Op  vrijdag 28 maart 1979 werd vreugdevol het 1e lustrum gevierd . 

  

“In 1977 speelde het 1e herenteam competitie en werd kampioen. Een 
uitnodiging van de KNLTB volgde : promotie spelen in Groningen. Daar gingen 
Henk Liebrecht, Jan Wordragen, Jan Lukassen en Ben Mobach  ‘s morgens om 
zes uur naartoe, ze kwamen met een overwinning thuis: 4-2 ! .Achteraf bleek 
dat de bond het verkeerde “Rossum” had uitgenodigd, het had Rossum in 
Overijssel moeten zijn.” 

 

“In 1978 had basisschool leraar Henk Lever, ook tennisser, contacten met 
tennisvereniging Blomberg in Duitsland en hebben er diverse uitwisselingen 
plaats gevonden. Ongeveer 12 leden vertrokken naar Duitsland, wel goed 
opletten dat ze elkaar niet uit het oog verloren, want regelmatig moest er 
getankt worden. Na afloop van een thuiswedstrijd met Blomberg (het was 
warm) werd er spontaan gezwommen in het zwembad van Diny v.d. Dungen en 
Jan Lucassen, zwemkleding was dan niet altijd voorhanden.” 

Op  vrijdag 28 maart 1979 werd vreugdevol het 1e lustrum gevierd . 

1980 : De lichtinstallatie gaat van start; de voorraadzak met koperen muntjes 
hing bij Arie Huizer in de meterkast en die muntjes konden worden gekocht 

voor 25 cent. 

Helaas werkte de muntautomaat niet, en dat gaf veel problemen, een 
schakelaar moest er komen. 

 



 

 

 

 

 

 

Verhuizen en uitbreiden op een nieuwe plek 

Begin jaren ‘80 hadden we al meer dan 200 leden en er ontstond, in combinatie met de 

belangstelling voor voetbal bij RVV, een onveilige situatie op de Maarten van 

Rossumstraat en de Doorningstraat door de vele geparkeerde auto’s. De gemeente 

wilde het complex daarom anders inrichten, waardoor het mogelijk werd een 

parkeerterrein aan te leggen.  

In de periode 1982-1983 werden 3 gravelbanen aangelegd met verlichting op de huidige 

locatie aan de Maarten van Rossumstraat. Er kwam een echt clubhuis, gebouwd door 

de firma Sterk voor ca. fl.40.000,-. Dit clubhuis staat er dus inmiddels 40 jaar. Om dit 

alles mogelijk te maken werd er weer een lening met gemeentegarantie bij de 

Rabobank afgesloten van dit keer fl.35.000,-. 

In ons 10-jarig jubileumjaar 1984 verhuisden we van de Doorningstraat naar de huidige 

locatie. De nieuwe locatie en banen werden op 31 maart feestelijk geopend.  

We groeiden door en op het hoogtepunt waren er zelfs meer dan 100 jeugdleden. Met 3 

gravelbanen hadden we onvoldoende speelcapaciteit én onze leden wilden ook in de 

winter graag doortennissen. Dat kon niet op de 3 gravelbanen, dus werden in 1992 

achter de gravelbanen nog 2 kunstgrasbanen aangelegd, een broodnodige uitbreiding 

waardoor vanaf dat moment ook het hele jaar rond gespeeld kon worden. Even later is 

ook de aanbouw aan de kantine gerealiseerd, mede door een bijdrage van het 

Manhuisfonds. Daarmee stond ons complex, zoals het er tot vorig jaar nog bij lag. 

“In 1980 wordt er een lichtinstallatie aangelegd, zodat er ook ’s avonds 
getennist kan worden. De installatie werkte met een muntautomaat en de 
voorraadzak met koperen muntjes hing bij Arie Huizer in de meterkast. De 
muntjes konden worden gekocht voor 25 cent. Helaas werkte de muntautomaat 
niet, dus er moest een schakelaar komen. In 1981 kwamen er heuse douches én 
een expliciet verbod om in een spijkerboek met schoenen voorzien van “grove 
profilering” te tennissen. Het waren de seventies...” 



Een moeilijkere periode brak aan met het bezwaar dat tuincentrum Breddels, onze 

buurman, indiende tegen de hoeveelheid strooilicht, waardoor zijn planten minder hard 

groeiden. Er volgde een lange procedure en er werden kappen op de lichtpalen 

geplaatst om het strooilicht te verminderen. 

 

Een actieve en gezellige vereniging (dus veel anekdotes!) 

In die jaren waren er ongeveer 350 senior- en jeugdleden die deelnamen aan allerlei 

activiteiten op de vijf tennisbanen, zoals de KNLTB competities op vrijdag, zaterdag en 

zondag, openings-, aardbeien-, druppels-, en invitatietoernooien, racketavonden 

enzovoort. Veel (oud)leden herinneren zich nog hoeveel plezier ze hebben gehad tijdens 

de competities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Zaterdagmiddagcompetitie april 1997, we speelden uit tegen TOZ uit Oss, 
een gezellige middag! We hadden een-en-een-kwartbaan, dus moesten 
vaak tot 100 tellen. Onze tegenstanders waren niet al te sterk, we stonden 
na de singles met 3-1 voor. Als je wat langer moet wachten ga je kuieren 
(langs 14 gravelbanen), en dan raak je je maat weleens kwijt…. Enfin, toen ik 
m’n maatje Leo gevonden had konden we met de 2e dubbel beginnen. 
Tegenover ons stond een speler (Lowieke) met een handicap: hij was doof. 
We spraken af: als een bal van ons in was duim omhoog, was-ie uit dan 
duim omlaag. Het spelletje begon en het ging niet soepel. Bij Lowieke ging 
de duim altijd omlaag. Probleem 2 werd duidelijk... hij kon ook niet goed 
zien. Niet zo gek dus dat het ff duurde voor we klaar waren. Het werden 3 
sets 3-6 6-3 en toen we het spuugzat werden de derde met 1-6! Gewonnen 
dus uiteindelijk en dat hebben we gevierd: 5-1 eindstand voor ons team. 
Lowieke heeft er echter niet veel van gemerkt, die hebben ze later op de A2 
ontdekt bij de witte proefstrepen…” Competitiespeler (J.L.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de zaterdagmiddagcompetitie mixteam, omstreeks 2005: “Als we 
aankwamen met het team maakten we kennis met de tegenpartij, dat ging 
meestal gepaard met een scheetzak. Wat een lol hadden wij; we bleven 
gewoon serieus kijken en maar scheten laten. Tijdens de lunch was er 
weleens een vlieg in de soep, bij ons kwamen gekke dingen voor:  
klapsigaretten, wormen in het bier, lopende planten… We hadden ook altijd 
hartstikke lekkere fopnootjes bij ons…. We hebben ontzettend veel 
gelachen. Ze zagen ons graag komen, maar ook graag weer gaan, 
bijvoorbeeld toen ons team na de wedstrijd tegen Den Dungen een stop 
maakte bij de Mallorcabar en we meeliepen in de polonaise van een bruiloft 
in onze trainingspakken. Gelukkig namen bruid en bruidegom het goed op 
en boden ons wat te  drinken aan, waarna we vriendelijk verzocht werden 
dit op te drinken aan de bar en het pand daarna te verlaten. We sloten als 
team altijd af in de thuisbasis, soms waren de thuisteams dan al naar 
huis…. Het was een mooie tijd, waarin we ook nog eens goed presteerden.” 
Competitiespeelster (T.). 

Competitie zaterdagmiddag 1 mei 1999 herendubbel Huros 1: “Bij de ontvangst 
in Nuland werd duidelijk, dat een zekere Johnny meedeed, die aankondigde  
begin van de avond naar zijn buitenverblijf bij Malaga te vliegen via 
Schiphol… Wij hadden geen kind meer aan Johnny… We deden alles op ons 
gemak. Piet, Wim, Jan en ik deden de eerste potjes, de uitslag van de singles 
werd 2-2 waarvan 2 driesetters (ook tegen Johnny). Enne… Johnny moest 
naar Schiphol. Er werd 1 dubbel gespeeld, en de andere…. Papier is geduldig 
3-6 3-6! We gingen met de punten naar huis: 4-2 winst. Johnny gooide 
sportief fl.100,- op tafel en nam afscheid. We hebben nog ff gekletst en toen 
de centen op waren nog wat gedronken en toen kwam er een blauw-witte 
vogel over Nuland... Byebye Johnny, byebye,. Johnny, be good…”  
Competitiespeler (J.L.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deze middag de uitwedstrijd in de zaterdagmiddagcompetitie (ca. 2005-
2006) tegen onze medekoploper, We staan gelijk. Tijdens de beslissende 
partij roept onze captain: “Jongens, tandje d’r bij!”. Vervolgens pakt 1 van 
onze spelers zijn gebit uit z’n mond, houdt het omhoog en vraagt: zou dit 
voldoende zijn? Wedstrijd gewonnen! De sleutelwedstrijd gaat gelijk op. Onze 
captain spoort ons aan want 1 van onze spelers loopt letterlijk de zolen 
onder zijn schoenen uit…. Het kan aan de kwaliteit van de schoenen hebben 
gelegen, maar hij speelt de partij op zijn sokken uit. Het mocht niet baten: 
wedstrijd verloren... Bij de uitwedstrijden zat onze captain altijd in een 
verzorgende rol. Wat hij serveerde konden we eten. We haalden hem op en 
steevast stapte hij in met een dienblad vol broodjes frikandel en croquet met 
de nodige mosterd en mayonaise. Gelukkig hebben we nooit een “Noodstop” 
hoeven te maken!” Competitiespeler (W.). 

“Tijdens een competitiewedstrijd op zaterdagmiddag (ca. 2008-2009) werden 
we verrast door 2 wel heel bijzondere gasten: de 2 ezels van Gerard van 
Rossum. Het mannetje noemde hij Andre en het meisje Liza. Hij had ze 
meegenomen naar de tennisbaan. Op een gegeven moment wandelde Andre de 
tennisbaan op (waarschijnlijk om de baan te keuren!). Dat was niet de 
bedoeling, maar de tennissers konden er wel om lachen! Een andere 
zaterdagmiddag bracht Gerard een draaiorgel mee om iedereen mee te laten 
genieten van de orgelmuziek, de baan werd afgekeurd….” Competitiespeler (G.). 

“Een herfstige vrijdag in 2023, competitieavond DD in Rosmalen. Als we 
beginnen regent het al, maar niet flauw doen, we doen gewoon mee. Met het 
inspelen loopt het water al aardig in de ogen. Toch zetten we door, we zijn 
doorweekt na een goed half uur, zo erg, dat de rackets niet meer te houden zijn. 
Niet bij één van ons, maar van drie van ons vliegt het racket uit de hand, zo 
glad is het. Eén ervan komt op de baan van de tegenstander; moedig speelt 
mijn partner in haar eentje door. “Pak je racket” roept ze nog...” 
Competitiespeelster (E.). 



 

En we gingen op pad om toernooien in de buurt te spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo van Opijnen organiseerde vanaf 1984 10 jaar lang de woensdagavond competitie 

voor de leden die niet aan de KNLTB competitie mee deden. Er werden met de 

verenigingen Brakel, Hedel, en Heerewaarden 6 weken lang onderlinge wedstrijden 

gespeeld. Jos de Lang nam het stokje in 1994 van Leo over en Wilma van Haaften 

belastte zich met de organisatie van 2002 tot 2008. 

 

 

 

 

 

“Met de bus van de plaatselijke Super werden eerst de boodschappen 
uitgeladen en dan de tuinstoelen achterin, zodat we met 6 personen konden 
vertrekken. Tennissen, gezellig samen zijn, gezelliger samen zijn, nog gezelliger 
samen zijn en dan heel gezellig naar huis…. Bij thuiskomst in de nacht moest de 
Koningstraat gezellig horen, dat we weer gezellig thuis waren: de toeter werd 
zeer frequent en luidruchtig gebruikt!” WAC-speler.(B.) 

“Leo van O. en ik (nog niet zo lang met tennissen bezig) naar toernooi bij De 
Maaspoort (1992/1993). Met de Micra van Marijke naar Den Bosch: elke avond 
prijs. Heen zo gepiept achter langs De Lucht, terug wat lastiger, door de 
Rompert (prachtig bouwplan alle huizen hetzelfde met slootje ertussen  
alles in de rondte) langs Treurenburg, ruiten beslagen en wij ook wel, Elke 
nacht na enen thuis. Zo voorspoedig ging het dat we in de finale op zondag 
stonden. De tegenstanders, een paar jonge snaken van zo’n 25 jaar jonger en 
half Leerdam d’r bij met videotoestanden en zo…. Onze fans waren Marijke 
en Meta, ja gezellig ! We verloren, dat wel, maar uit medelijden vonden we 
het best dat de zieligste van hen zijn brace op vriendelijk verzoek af en toe 
strakker mocht trekken. Voor een kleine vergoeding waren we altijd in ! Ze 
waren ons hevig dankbaar. De terugreis (met de bloemen en de prijzen) was 
minder lastig achterin….Over ranking keuvelen…..was nog D1.” 
Competitiespeler (J.L.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het millenniumjaar (2000 ) zijn er in samenwerking met Sportvereniging Trios en de 

Schaatsclub Hurwenen Vooruit 5 jaar lang skeelertochten en skeelerclinics 

georganiseerd, eerst vanaf De Parel. Later nam de KNSB de organisatie het, vanwege de 

veiligheidsrisico’s, over en kwamen er andere startplaatsen. Eerst werden er alleen 

korte afstanden gereden, later meestal 100 km met seizoensprijzen en gemotoriseerde 

begeleiding. 

 

De jeugd heeft de toekomst 

Er is door de jaren heen veel georganiseerd voor de jeugd door de jeugdcommissies, die 

meestal uit zo’n 3 ouders, vaak moeders, bestonden. Zij regelden zo’n 6 tot 8 activiteiten 

per seizoen voor de jeugdleden, zoals een openingstoernooi of een 

pannenkoekentoernooi, met door de ouders gebakken pannenkoeken.  

 

 

 

“Een alcoholcontrole kon niet uitblijven: Om 23 uur vertrok er een keer een 
dame uit de kantine die naar Hurwenen huiswaarts keerde met slechts 1 
glaasje port en 1 hapje op… De politie stond bij het voetbalveld verdekt 
opgesteld om haar op  te wachten: controle!  Waarom met de auto, mevrouw? 
Ja als het regent wat dan? Enfin, zij mocht doorrijden, maar de tennisster 
belde onmiddellijk naar de kantine, zodat de achterblijvers met 2 glaasjes en 
2 hapjes op het thuisfront konden bellen: een hele organisatie! Die werden 
vervolgens netjes opgehaald! Jammer dan Woutje! De dienstdoende agent 
bleek ook tennisser te zijn van onze vereniging, die moest er uiteindelijk, 
verrast door gemist succes om lachen. Velen van ons mochten op verzoek ook 
eens blazen!” WAC-speelster. (E.). 



 

 

 

 

 

 

Het ouder-kind toernooi, waarbij de ouder niet perse de vader of moeder hoefde te zijn, 

werd meestal op een zondag gehouden en zeer gewaardeerd door jong en oud. Het 

lichttoernooi werd dan weer in de herfst gespeeld waarbij de wat oudere jeugd 

wedstrijdjes speelde en experimenteerde met de baanverlichting.  

In de jaren negentig speelden de jeugdleden van Hedel, Ammerzoden , Rossum en 

Kerkdriel onderlinge wedstrijden, het zogenaamde HARK- toernooi. Dit toernooi werd bij 

toerbeurt georganiseerd door de deelnemende clubs. Helaas is dit gestopt vanwege te 

weinig animo. 

 

De meer recente geschiedenis 

In 2013 werden we benaderd door een paar enthousiaste jeu de boulers, met het 

verzoek of zij gebruik zouden mogen maken van het oude jeu de boules baantje en het 

clubhuis. Vanaf 2014 maakt “Mooie Boel” gebruik van de faciliteiten op ons complex en 

is een levendige vereniging ontstaan. In 2020 hebben de leden de jeu de boules banen 

opgewaardeerd naar wedstrijdniveau en worden er ook toernooien georganiseerd met 

verenigingen uit de buurt. 

Ergens in 2014 is de zogenaamde Dinsdagavond herengroep ontstaan. In het begin met 

ca. 8 oude en verschillende nieuwe leden, waaronder Michel, Wim, Desmond, Imre, 

Gerard en Karel. De groep sprak af om te tennissen in roulerende samenstellingen. De 

dubbels werden door middel van loting bepaald.  Het aantal spelers breidde zich al snel  

 

“Meestal maakten we dan bijvoorbeeld 2 teams van alle leeftijdsgroepen door 
elkaar waardoor niet vooraf al bekend was wie er zou gaan winnen. Er werd 
gespeeld met tijdsblokken van ongeveer een half uur, Vooral een gezellige dag 
met tennis was het doel. In de zomer voor de clubkampioenschappen werd dit 
dan juist opgedeeld in leeftijdsgroepen zodat er voor beginnende en gevorderde 
jeugd gelijke kansen waren. In de jaren ‘90 was dit verdeeld over een hele 
week, zodat er voor allemaal gelijke kansen waren op een beker.” 



 

uit tot een groep van 22 tennissers, waarbij het leeftijdsverschil tussen de jongste en 

oudste minstens 40 jaar was.  

 

 

 

 

 

 

In 2014 fuseerden de voetbalverenigingen van Hurwenen en Rossum tot de fusieclub 

HRC’14. Deze vereniging sprak met de gemeente Maasdriel af dat de gemeente het 

voetbalgedeelte van het sportcomplex en het parkeerterrein opnieuw zou inrichten 

(velden, verlichting, hekken). HRC’14 zou het clubhuis voor haar rekening nemen en na 

realisatie op het sportcomplex aan de Maarten van Rossumstraat gaan voetballen. Na 

verschillende gesprekken bleek het samen optrekken met als doel een 

multisportcomplex geen haalbare kaart en blijven HRC’14 en TV Huros buurverenigingen 

op hetzelfde complex. De realisatie van de plannen heeft lang geduurd. Inmiddels heeft 

de gemeente haar werkzaamheden (bijna) afgerond en zal HRC’14 hopelijk in de nabije 

toekomst starten met de bouw van het clubhuis, waarna het sportcomplex als geheel 

weer wat levendiger zal worden.  

In 2018 bestond onze vereniging 45 jaar. Dat werd met alle leden en hun partners 

gevierd op vrijdag 7 september met een gezellig samenzijn en een uitgebreide 

barbecue. 

De jaren 2020-2023 waren bewogen jaren door de Corona pandemie. We hebben ons er 

zo goed en kwaad als het ging doorheen geslagen en mochten zelfs een groei van het 

aantal leden noteren, omdat tennis een van de sporten was die nog enigszins beoefend 

kon worden binnen de Corona-maatregelen.  

  

“Niet iedereen kon iedere dinsdag meedoen, maar de groep was zo enthousiast, 
dat spelers die voor een avond als reserve stonden dagen van tevoren op zoek 
gingen naar uitvallers, maar die waren er niet vaak. Vaak bleef de groep na het 
tennissen langer onder de overkapping of in de kantine hangen dan het aantal 
minuten, dat op de baan was gespeeld. De gezelligheid kende geen tijd. Zoals 
Bart-Jan altijd zijn favoriete nummer aanvroeg: “Mooi was die tijd” !” 
Dinsdagavondspelers (Desmond en Arjen). 



 

 

 

 

Nadat het perspectief voor onze vereniging op het sportcomplex duidelijk was hebben 

we een toekomstcommissie ingesteld die een plan heeft gemaakt voor het groot 

onderhoud aan het complex. Met ons spaargeld en bijdragen van verschillende 

sponsoren en fondsen hebben we in 2022 de 3 gravelbanen vervangen voor 3 prachtige 

kunstgrasbanen en de conventionele verlichting vervangen voor LED. Dat laatste was 

geen moment te vroeg, vanwege de sterk gestegen energiekosten. Fase 3 van het plan 

betreft het opknappen van ons clubhuis, waarna we weer flink wat jaren vooruit 

kunnen.  

 

Jubileum 50 jaar Tennisvereniging Huros 

Op 27 november 2023 bestond onze vereniging 50 jaar. De feestelijke opening van ons 

jubileumjaar was op 2 september. We vierden samen met onze sponsoren de officiële 

opening van onze nieuwe banen en LED verlichting en hebben onze sponsoren die dit 

mede mogelijk gemaakt hebben in het zonnetje gezet. Wethouder P. de Vries onthulde 

ons nieuwe logo, gaf in zijn speech aan hoe trots hij is op onze vereniging en roemde 

met name de zelfstandigheid van Huros.  

Op 9 september volgde ons spetterend jubileumfeest voor alle (oud)leden met 

introducé. Het jubileumfeest, met het thema goud en fout, was georganiseerd door een 

enthousiaste groep vrijwilligers en zeer geslaagd: met de DJ, prachtige versiering, goed 

weer en alle aanwezigen die zich binnen het thema gekleed hadden in goud en/of fout, 

zat de sfeer er al snel in en hebben we tot in de kleine uurtjes gefeest. De prijs voor het 

best verklede lid ging naar een hele groep dames die er echt werk van hadden 

gemaakt en qua kleding uitstaken boven de rest. Ook werden de koning en koningin 

van het bal gekozen en de prijzen aan de clubkampioenen uitgereikt.  

“”Wat wel en niet mocht op sportief gebied wisselde soms van de ene op de 
andere dag: wel tennissen, niet tennissen, alleen singelen, clubhuis open, 
clubhuis dicht, alleen voor leden of ook voor anderen, online 
ledenvergaderingen, looproutes... het was veel schipperen!! (Marieke, voorzitter) 



 

Met zorg en aandacht hebben een aantal leden verhalen en foto’s bij (oud)leden en uit 

het archief opgehaald, waardoor er een mooie fotocollage van 50 jaar TV Huros en deze 

jubileumuitgave gemaakt konden worden. Speciale dank gaat uit naar Janleo, Meta, 

Anneke en Rietje en alle (oud)leden die hun foto’s en verhalen gedeeld hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileumuitgave TV Huros, 2 februari 2024 


