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Met heel veel verdriet hebben wij samen liefdevol afscheid genomen van mamaq,
onze schoonmoeder, allerbeste oma en omi

CO,' T In liefdevolle herinnering

Sandra & Richard
Mel & Giovanna
Kai

Carla & Sander
Lot & Finn
Pien

Marc & Els

Roos, Guillermo & Philé
Floortje & Jack

Marc & Jikke

De herdenkingsdienst voor Ria wordt gehouden op donderdag 5 februari om 19.00 vur
in de H. Odulphusparochie, Dorpsstraat 570 in Assendelft.

De begrafenis vindt in besloten kring plaats.

l.p.v. een bloemstuk vinden wij het fijn als u een donatie wilt doen aan Stichting Alzheimer Nederland.
Er zullen collectebussen aanwezig zijn.

Mocht u toch een bloem voor Ria willen meenemen, dan graag een losse,
onverpakte bloem naar uw keuze.




Je heft je kin, je ogen neer

Een lach die zegt: ik zie

De rede in een huis vol streken
waar liefde woonde en door wie

We ondernamen, leerden zien
Dat Artis en wat art is dan
Werden we onszelf misschien
Door ga maar in de verte turen
Opdat je zelf verhalen kan

En zo werd kijken iets van samen
En werd verder iets van hier
Was verdieping niet beladen
Wel hoe jij opvoeden viert

Van Lekkerthuis in 123
Hou still De boot parkeren

Want ten behoeve van je lak
Is liefde soms ook commanderen

Ver voor alles breekbaar blijkt
Leg je de kunst van kijken vast
Fotoboeken hinten zacht

Als wat je lief is op de tast

Uilen blijven wijs bestaan

Geliefd geborgen dan

Hou vast voor als het weten wankelt
Zodat je kijken blijven kan

In de auto leg ik uit
Hemel, vlinder

Niet meer leven

‘lk kan omi nog wel zien
Kijk mijn verretijter even’

Dus wij doen mee

En stellen scherp

Op toen het scherp was

Op steden, water, jij en hij
Door dansen in je eigen pas

En zo reist oma nu weer
Zoals ze werkelijk was
Vrouw van de wereld
Op naar opa

Pret als het kompas

Het was een feest

Met jullie leven

Het leren zien, het klein te zijn
Bedankt voor al

Jouw trots, hier thuis

Is 470, hoe ver je kijkt

Voor altijd het

Vertrouwde fijn



