
Afgelopen voorjaar vroegen ze mij of ik iets wilde schilderen voor onze tennisclub. Ik twijfelde best 
lang. Ik vond het spannend, omdat ik weet dat ik hierbij de lat hoog leg. En tja… ik ben natuurlijk een 
amateur. 

Ik liet me inspireren door foto’s en begon als proef op een klein doek. We konden het altijd nog 
groter doen zodra we wisten of het iets werd en waar het zou komen te hangen. De enthousiaste 
reacties van Ruud en Pim gaven me een duwtje in de rug, en daardoor heb ik het schilderij 
afgemaakt. 

We (Pim, Ruud en ik) hebben daarna gekeken naar het formaat en de plek. Zelf leek het me stoer om 
het schilderij op een hele wand te laten terugkomen. De tv-wand was ideaal, maar daar liep de 
bedrading van apparaten en elektra, dus dat ging lastig worden. Ondertussen dacht ik na: schilder ik 
het opnieuw, maar dan groter? Gebruik ik ander materiaal? Of laat ik het digitaal vergroten? En wat is 
praktisch én betaalbaar? Gelukkig dacht Ruud fijn mee. 

Ik ken iemand die net voor zichzelf begonnen is: Dominique van Unique Wall Printing. Daardoor kreeg 
ik het idee om een professionele foto van mijn schilderij te laten maken en die door hem te laten 
vergroten en op de muur te printen. Maar… de muren van het clubhuis bleken hiervoor niet geschikt. 

Je kunt een muur natuurlijk geschikt maken, maar een paneel had een groot voordeel: je kunt het 
verplaatsen als dat ooit nodig is. Dat kon gelukkig. Toen kwam de vraag: welk materiaal? Zo kwamen 
we op het idee om het schilderij groot op MDF te printen. Ik heb de MDF-plaat voorbehandeld en 
Dominique heeft de foto daarna professioneel erop geprint.  

Voor mij was dit een flinke uitdaging, maar ik ben best tevreden. Ik heb geprobeerd de energie en 
beweging goed te vangen. Wat je ervan vindt, laat ik graag aan iedereen zelf over. 

Het hele traject heeft meer tijd en werk gekost dan je in eerste instantie zou denken, maar ik heb het 
met plezier gedaan én ik heb het schilderij graag aan de club geschonken. 
Er komt nog een lijst omheen; die gaan Ruud en ik samen maken. 

 

Sportieve groet,  
Barbara Bruckner 

 

                                             


